
Dankdagviering

“Opkijken naar de hemel”
1 november 2023

Christelijke Jenaplanschool ‘t Kompas,
in samenwerkingmet de kerken vanDenBommel

en de kinderen van deOllie BBommel in de
Gereformeerde kerk van denBommel

Welkomen gebed
door juf Jos

We zingen:

De zon komt op,maakt demorgenwakker;
mijn dag begintmet een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt enwatmijmag
overkomen,
laatmij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof deHeer, omijn ziel.
Omijn ziel, prijs nu zijn heiligeNaam.
Metmeer passie dan ooit;
omijn ziel, verheerlijk zijn heiligeNaam.

Heer, vol geduld toont U onsUw liefde.
UwNaam is groot enUwhart is zacht.
Van al Uwgoedheidwil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, alsmijn kracht vermindert,
mijn ademstokt enmijn einde komt,
zal tochmijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)



Schriftlezing Johannes 6: 1-15 door Thom
en Samuël

De kinderen van deOllie BBommel
Zij laten zienwat ze samen gemaakt hebben
en vertellenwaar ze dankbaar voor zijn.

We zingen:
DankU voor het graan zodatwij broden
kunnen bakken
DankU voor de bomenmet hun appels aan
de takken
DankU voorUw schepping volmet
prachtige geschenken
En dat U ons ooit dropjes en ook spekjes liet
bedenken
DankUwel voor zoveel schitterende dingen
en daaromwil ik nu dit liedje voor U zingen:

DankU, dankUwel
voor alleswat U hebt gegeven
DankU, dankUwel
voor al hetmooie in ons leven!

DankU voor het landwaarin ik veilig op
mag groeien
DankU voor de bloemen die zo prachtig
kunnen bloeien
DankU voor dewolken en de bomen en de
dieren

en dat ik ieder jaarweermijn verjaardag
mag gaan vieren
DankUwel voor zoveel schitterende dingen
en daaromwil ik dolgraag nu dit liedje voor
U zingen:

DankU, dankUwel
voor alleswat U hebt gegeven
DankU, dankUwel
voor al hetmooie in ons leven!

DeVrolijke Vlinders
Ze laten hun tekeningen zien en vertellen
waar zij God voorwillen bedanken.

Verhaal : Vijf broden en twee vissen
door: juf Jolanda

We zingen:
Vijfduizendmensenwaren
Aan 't luisteren naar deHeer
Maar op de derde avond
Was er geen etenmeer

Erwas nogwel een jongen
Die iets te eten had
Hij gaf het aan deHere
Hetwas zijn hele schat



Vijf broden en twee vissen
Hetwas niet eens zo veel
Maar toen deHeer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Ja, Jezus deed eenwonder
WantHij heeft allemacht
Maar denk eens aan die jongen
Die het bij Jezus bracht

Vijf broden en twee vissen
Hetwas niet eens zo veel
Maar toen deHeer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Hetwas zijn hele schat
Zou jij ze kunnenmissen
Als jij niets anders had

DeVurigeVossen
Zij beelden samenmetmeester Bas een
verhaal uit:
“Samen soep eten”

We zingen:
Heer, U kentmij als geen ander
Uweet of ik zit of sta

enUkent ookmijn gedachten

voordat ik iets zeggen ga

dat Umij zo heel goed kentHeer

daar snap ik dus echt niks van

t’ Is eenwonder bovenwonder

dat ik niet begrijpen kan

want U bent altijd bijmij

en altijd ommij heen

U legt uwhanden opmij

en laatmij nooit alleen (2x)

ook al zou ik naar het westen

of het verre oosten gaan

overal zult Umij leiden

U zult altijd naastmij staan

enUmaakte heelmijn lichaam

telde ook nog almijn haar

nee, dit kan ik ook niet vatten

het ismij tewonderbaar

want U bent altijd… (2x)

Danken en afsluiting
door een lid van de kerkenraad



We zingen psalm67:3
De aarde heeft haar oogst gegeven;
God geeft ons zegen, dag na dag.
Ookwie in verre landen leven
vererenHemmet diep ontzag.

Laat elk volkU prijzen
Ude eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat dewereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

DeBezige Bijtjes
Delen broodjes van dankbaarheid uit aan
alle grote en kleinemensen in de kerk

Wij wensen u een gezegende dankdag!

Vandaagwerd demuzikale begeleiding
verzorgd doorEllenOkker enGerritMeijerink

De collecte is voor het kleuterschool project van
Followministries


